


Ik zal m’n vrienden niet vergeten
Want wie me lief is blijft me lief

En waar ze wonen, moest ik weten
Maar ‘k verloor hun laatste brief

Ik zal ze heus nog wel ontmoeten
Misschien vandaag

Misschien over ‘n jaar
Ik zal ze kussen en begroeten

‘t Komt vanzelf weer voor elkaar

Erik is thuis.
We willen deze dagen als gezin met elkaar doorbrengen.

Er is gelegenheid om de familie te condoleren op donderdag 
13 november vanaf 18.30 uur tot 21.00 uur in de Witte Kerk in 
Noordwijkerhout. Tijdens de condoleance schenken wij een borrel 
en proosten wij op Erik in Het Feest van Harry.

We nemen afscheid van Erik op zaterdag 15 november om 14.00 uur 
in crematorium Duin en Bollenstreek, Achterweg-Zuid 62 in Lisse.

Erik hield van witte en blauwe bloemen.

Wij hebben een online condoleanceregister voor Erik gemaakt 
en nodigen je uit om je herinneringen met ons te delen:
www.hetuitvaarthuys.net/condoleance

Na lang strijden is onze lieve man en kanjer, vader, 
schoonpapa en baassie overleden.

We zijn trots op je, we houden zielsveel van je 
en we gaan je ontzettend missen.

Erik Laurentius Heemskerk
Noordwijkerhout

25 augustus 1970                                      8 november 2025

Voor altijd in ons hart

				    Marja
				       Nick
				       Kane en Fleur
				       Skip

				       Tom D en Harry D

Correspondentieadres:
Hofzichtlaan 5 
2211 PR Noordwijkerhout


